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Ở trong cuộc đời của mình, trong một cái bài giảng trước đây mấy hôm, tôi có nói đời mình nó là 
một cái cuộc đi và ở trong cuộc đi đó mình phải rất là nhiều lần dừng chân ở những phi trường, ở 
sân ga, bến xe và bến đò, có một điều mà chúng ta là phật tử bắt buộc phải nhớ đó là có những thứ 
hành trang, hành lý mà nó chỉ có một cái giá trị rất là nhất thời trong một cái thời điểm, trong một 
cái chừng mực nào đó thôi. Cho nên không có gì bậy cho bằng trên một cái hành trình vạn lý mà 
mình mang theo quá nhiều những cái món mà cái tác dụng, cái ý nghĩa của nó quá ít. Đó là chuyện 
thứ nhất.
Mình nên đem theo cái gì mà mình xài được lâu bền, được nhiều, chứ còn đem theo những thứ 
không cần thiết như Kalama kỳ rồi có nhiều bà con qua bên đó học 6 tuần thì tôi đâu có để ý hành 
lý của bà con chi, nhưng mà tình cờ tôi biết, tôi liếc tôi thấy xe taxi chở từ phi trường Mandalay về, 
có những hành giả chỉ có đúng cái ba lô thôi, có những hành giả tôi thấy một cái ba lô, một cái 
valise nhỏ valise carry-on, nhưng mà có những hành giả tôi thấy rằng nó quất cho 2 cái valise lớn, 
tôi đâu có, cái chuyện của họ nhưng tôi thoáng giựt mình, tôi nghĩ đi về chùa học mà có 6 tuần mà 
đem cái gì mà dữ thần vậy, thì sau đó mình mới hiểu là một ngày nàng thay đồ 2 lần, nàng đẹp suốt 
mùa, suốt thời gian, nàng được xem là đẹp nhất chùa. Có nghĩa là tùy vào cái nhu cầu của mình mà 
cái hành trang của mình nó là cái gì và cái hành trang lúc bấy giờ nó là cái gánh nặng hay là nó cái 
chuyện cần thiết, có nghe kịp không? có rất nhiều thứ hành trang mà nó chỉ làm cho mình nặng nề. 
Còn có những thứ hành trang nó chính là cái bổn mạng của mình, đó là chuyện thứ nhất. Tôi nói về 
hành lý.
Chuyện thứ hai, rất là quan trọng là khi có mặt trên đường thì chúng ta tuyệt đối phải nhớ rằng có 
những nơi, cái này bữa hổm tôi có nói rồi, có những nơi chúng ta chỉ có được quyền dừng lại 5 cho 
tới 10 phút thôi, không thể nhiều hơn, đó là toilet, chỉ cần vào toilet mà 1 tiếng là có vấn đề, đúng 
không? và có rất nhiều cái trạm dừng trong cuộc đời này, mình dừng lâu quá là có vấn đề.
Trạm dừng là gì? Có nghĩa là mình mất quá nhiều thời gian cho nó, mất quá nhiều tâm tư tình cảm, 
công sức, tiền bạc cho nó, thì có nghĩa là mình đã sai rồi vì thật ra nó không có cần phải nhiều như 
vậy, có hiểu cái này không? cho nên là có những cái nơi chốn mà chúng ta chỉ có thể ghé qua một tí 
thôi, có những nơi chốn chúng ta phải ghé qua một đêm, chẳng hạn như khách sạn, nhà nghỉ, phòng 
trọ và có những nơi chốn chúng ta nghỉ lại vài đêm chẳng hạn như đó là nhà của người thân. Và sau 
cùng thì nên nhớ rằng con đường là chỗ để đi chứ không phải là chỗ để ở. 
Chúng ta luôn luôn bị đẩy về phía trước, chúng ta không thể đứng lại hoài với cái tuổi trẻ và nhan 
sắc, sức khỏe, chúng ta không thể nào, chúng ta luôn luôn bị đẩy về phía trước, cái tuổi trẻ mình nó 
mòn hao, tuổi đời mình nó cũng mòn hao, nhan sắc mình nó cũng mòn hao, kể cả tài sản, dầu nó 
phát triển, nó lớn, nó được tích cóp nhiều dần lên theo thời gian thì nó cũng không nghĩa lý gì khi 
mà tuổi trẻ, sức khỏe của mình nó bị mòn hao, nghe kịp không?
Có nghĩa là ở trong Kinh Đức Phật Ngài có một cái định nghĩa rất là độc đáo, và người không học 
giáo lý thì cứ ngồi tưởng tượng thôi, Ngài dạy rằng thế giới có ba, gọi là Tam Pháp Ấn, đó là Vô 
Thường, Khổ, Vô Ngã.
Vô Thường là sao? 
- Vô Thường có nghĩa là không có cái gì mà nó còn hoài, cái này ai cũng hiểu rồi. Nhưng cái thứ 
hai khó hiểu. 
- Vô Thường nó còn có nghĩa thứ hai là mọi thứ trên đời không có cái gì mà có thể tồn tại một cách 
đứng yên hết, bữa hổm tôi có nói rồi phải không? mọi thứ nó phải luôn luôn xê dịch thì nó mới tồn 
tại được, chứ không có gì đứng yên mà nó có thể tồn tại. 



Đó là cái nguyện tắc rất là khốc liệt, tàn nhẫn. Nhưng có một điều Vô Thường có 2 hướng: Vô 
Thường để đi lên và Vô Thường để đi xuống. Vô Thường tích cực và Vô Thường tiêu cực. Có nghe 
cái này chưa?
- Vô Thường tích cực là sao? Có nghĩa là mình luôn luôn thay đổi và hôm nay mình tốt hơn ngày 
hôm qua. Bữa nay mình tu tập nhiều hơn, chánh niệm nhiều hơn, thiền định nhiều hơn, từ tâm nhiều
hơn, mình tiến gần đến giải thoát hơn. Chuyện đó cũng là Vô Thường chứ, nhưng đó là Vô Thường 
tích cực.
- Còn Vô Thường hướng tiêu cực là sao? Sức khỏe có mòn hao, trí nhớ có mòn hao, và thiện pháp 
có mòn hao. Đó là Vô Thường theo hướng tiêu cực.
Nhưng có điều thế này, chuyện này quan trọng nè, tùy thuộc vào cái tiền nghiệp thiện ác đời trước, 
tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời của mình, và cái thứ ba là tùy thuộc vào cái môi 
trường sống. Cái môi trường sống ở đây nó gồm:
- Cái chuyện là ta sống ở đâu?
- Thường gặp ai?
Cái này gọi là môi trường sống. Thì tùy thuộc vào ba cái đó mà chúng ta có cách chọn cái đường đi 
không giống nhau. Chúng ta chọn cái đường đi không giống nhau. Và chúng ta chọn cái điểm dừng 
không giống nhau vì cái căn cơ mình khác nhau. Bằng chứng mình thấy có rất là nhiều người cũng 
đi ra đảo Phú Quốc, đi đường thủy có không ta? Có người đi bằng đường hàng không? mà trong cái 
đám đi đường thủy nó cũng có nhiều, đi đò hay là mướn cano đi hay là đi tàu cao tốc. Còn đường 
hàng không? thì mình lựa hãng bay nào? Và mình ngồi ghế nào? Ghế thương gia hay ghế bình dân? 
Và còn nữa, mình chọn chuyến bay đêm, hay chuyến bay chiều hay chuyến bay sáng hoặc là 
chuyến bay trưa. Cái chuyện mà mình chọn chuyến bay nó có ảnh hưởng đến chuyến đi không? có 
không? thí dụ như mình đến Phú Quốc mà bằng chuyến bay chót mình về khách sạn nó cũng vất vã 
lắm, đúng không? cũng mệt mỏi lắm. Hoặc là mình không có tính giờ, mình ra cái lúc mà cái phòng
mà người ta chưa có check out, hiểu không? mình muốn chick in thì thằng trước nó phải check out, 
thằng trước nó dọn ra mình mới vào được và có trường hợp mình tới mình không có tính giờ cho 
nên mình tới mình cứ đi lang thang ngoài đường, mà Phú Quốc nhằm mùa hè chỉ có chết thôi.
Cho nên cái chuyện quan trọng mà tôi muốn nói đêm nay là cái gì? Chuyện đầu tiên cuộc đời của 
chúng ta là một chuyến đi. Và trong cuộc đi đó, chuyện đầu tiên là hành lý mang theo cái gì? Có 
những cái nó chỉ tạm thôi. Quý vị tưởng tượng mở valise ra toàn là kẹo dừa không thí quý vị nghĩ 
sao? Là mình thích ăn kẹo, mở valise ra toàn bánh ngọt không là thấy thua rồi. Ở trong valise theo 
kinh nghiệm Âu Mỹ, nếu mà mình đi dã ngoại, mình sống nhiều ngoài rừng thì mình đem theo cái 
gì? Và nếu mà mình ở phố thì mình đem theo cái gì? Và cái chỗ mình đến nó có dễ dàng để mua 
thức ăn hay không? nếu mà nó khó thì mình phải chuẩn bị thức ăn khô, nhất là mấy hành giả tu 
thiền mà ở vùng sâu, vùng xa, mà chưa quen bát quan thì cũng nên lận lưng trong valise một số thứ 
mà để đêm hôm ngồi thiền mà nó kêu ọp ẹp thì cũng có cái chèn nhét vào cho nó bớt kêu, nhiều 
lắm, đó là hành lý. 
Thứ hai là điểm ghé, cái điểm ghé tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình, mà cái điểm ghé không 
giống nhau, mình chọn khách sạn nào? Nếu đêm nay quý vị hỏi tôi vậy chứ Sư về Việt Nam Sư 
muốn ở đâu? thì tôi nói đầu tiên là tôi muốn về chùa, mà trong 100 cái chùa Việt Nam thì dĩ nhiên 
tôi chỉ lựa cái chùa thân, còn nếu không có chùa, tôi về nhà phật tử thì tôi cũng lựa nhà phật tử nào 
mà có diện tích hơi khá khá, có vườn, có sân, và tệ lắm thì phải có balcon, chứ còn nếu cái phòng 
mà không có balcon thì ở giống như ở tù lắm, còn nữa, nếu ở khách sạn thì tôi nhớ hệ thống cứu 
hỏa ở mình nó hơi kém, chắc tôi lựa cái tầng thấp thấp, chứ còn mà, mình ở Âu Mỹ, có chuyện gì 
nó còn lấy trực thăng nó lấy mình xuống, còn không nó đem xe cẩu tới nó cẩu. Chứ còn ở đây, tôi 
không biết là ở cái tầng 41 mà nó cháy thì chắc khó, tôi tính cái tầng nào mà mình có thể mình cột 
rèm cửa với drap trải giường mà tuột xuống được, hiểu không? tôi nói đùa nhưng mà thật, lúc nào 
cũng phải tính cho nó chắc ăn, cho nên tùy thuộc vào cái điều kiện của mình mà chúng ta chọn
- Chuyện đầu tiên cái đích đến là đâu?
- Thứ hai là chọn phương tiện gì?
- Thứ ba hành lý ra sao?
- Và thứ tư là những điểm dừng như thế nào?



Đích đến, phương tiện, điểm dừng và hành lý rất là quan trọng, điều đó không có nghĩa là tôi đang 
hướng dẫn quý vị đi du lịch, không phải đâu. Từ nãy giờ tôi đang nói đến đời sống và cuộc tu, bởi 
vì có rất là nhiều người trong mọi tình huống họ luôn luôn quay về với cái gốc của họ, như hồi nãy 
tôi nói thức ăn của họ, trong valise thấy đồ ngọt nhiều, phải không? thích ăn ngọt trong valise có đồ 
ngọt nhiều, người bệnh nhiều thì trong valise thuốc nhiều, người thích chưng diện thì trong valise 
quần là áo lụa nhiều, đúng không? còn tôi thì quý vị biết tôi đi đem theo cái này với 2 cái y nội, y 
nội là xà rông, tại sao tôi phải đem hai cái, một là để thay hai là tôi tắm tôi lấy làm khăn, nên valise 
rất là gọn, và tôi bị tiểu đường nên đi đâu tôi đem theo thuốc tiểu đường, thỉnh thoảng tôi bị sốt, 
thỉnh thoảng tôi bị bao tử, tôi đem theo thuốc bao tử, thí dụ như vậy. Nhưng bà con không có vấn đề
giống tôi thì hành lý bà con nó khác, thì đó là hành lý vật chất. 
Hành lý tâm linh thì sao? Chúng ta nói gì thì nói, nghe đạo bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng mình 
cũng trở về với cái thói quen của mình. Tôi nhớ nhà thơ Đồng Đức Bổn có câu, có bài thơ 4 dòng 
nghe nó buồn cười nhưng đối với tôi rất là câu kinh, quý vị nghe cho kỹ nè.
Giữa trưa ăn mày vào chùa.
Sư ra cho một lá bùa rồi đi.
Lá bùa biết để làm gì.
Ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày.
Có nghĩa là trong cái đầu của anh chàng ăn mày rốt cuộc chỉ có ăn mày thôi.
Rồi có một ông tỷ phú, ông từ trong một quán ăn rất sang trọng bước ra, ông gặp một anh ăn mày 
ngồi phía trước, ông mới ngồi xuống, ông mới lấy 10 đô la ổng cho, thì anh ăn mày mới nói là chắc 
phải cả năm trời mới có một người bố thí hào sảng như vậy, thường người ta cho mấy chục xu hoặc 
1 đồng hoặc 2 đồng thôi, mà ông này cho tới 10 đô la. 
- Thì ông tỷ phú thấy cũng vui, ổng ngồi xuống, nè bây giờ mà tôi cho ông 1000 đô la ông làm cái 
gì? 
- Tôi sẽ mua chiếc xe đạp để đi xin cho nó lẹ, chỗ nào có…
- Ông kia nói bây giờ tôi cho ông 10000. 
- 10000 tôi mua chiếc xe hơi cũ đi xin nó dễ hơn khhông sợ mưa nắng, 
- Thì ông tỷ phú cũng thấy thú vị, ổng nói nếu bây giờ tôi cho ông 10 tỷ đô la thì ông làm gi? 
- ảnh nói tôi sẽ mua lại nguyên cái khu phố này, đuổi hết ăn mày, tôi lựa chỗ ngồi tốt nhất để tôi 
ngồi tôi xin. 
Đương nhiên câu chuyện này là câu chuyện hài, nhưng mà nó phản ánh một chuyện là trong đầu 
của thằng ăn mày nó chỉ quẩn quanh ăn mày, có hiểu không? và tôi nói thế này thì rất là dễ hiểu 
lầm, nhưng mà cũng phải nói, các vị có đồng ý với tôi rằng cách xài tiền của chúng ta nó khác nhau 
không? cách kiếm tiền có thể giống nhau, có thể giống nhau, nhưng mà cách xài tiền thì rất là đa 
dạng, có nhiều cách, và cách xài tiền nó tùy thuộc vào cái căn cơ của mình, có người hễ có tiền thì 
đi cá độ, bài bạc, có người có tiền thì đi nhậu, có người có tiền thì là vũ trường, quán bar. 
Hễ người ta nghèo thì người ta đi xe ôm uống bia hơi, còn mình giàu mình đi xe hơi uống bia ôm, 
thì cũng là nhậu, cho nên không thể nào mà nó bỏ được cái đó. Các vị nghe ngạc nhiên làm sao ông 
sư biết cái đó? Đó là kiến thức xoàng. Tứ Đế còn giảng được, ba cái chuyện tào lao này sao không 
biết. Cho nên tùy thuộc vào cái căn cơ của mình mà mình chọn cái đích đến là gì.
- Thứ hai, phương tiện đi là gì?
- Ba, hành lý là gì?
- Bốn, trạm dừng ra sao?
Rất là quan trọng, có những cái nơi chốn nó không ra gì hết, chân đi lòng ở lại có không? bởi vì sao 
vậy? vì ở đó nó có cái nó nắm níu mình, cái này lớn chuyện lắm nha, lớn chuyện. Miệng nói là ly 
dục, nhưng vẫn lén lén giữ lại cái gì đó để mình thích.
Trong Kinh nói có một buổi trưa đó, có ông vua, ông vua ngồi trong cung, ông nhìn ra trước hoàng 
cung có anh chàng quấn cái khố rách, ở trần, mặt mày đỏ ké như tôm luộc, mà vừa đi vừa hát, trong
cung thì không có quạt máy, cả chục cô cung nữ đẹp như tiên đứng quạt hầu cho vua mà vua vẫn 
thấy nực, mà anh chàng kia ở trần mặc cái khố rách mà gánh 2 cái thùng vừa đi vừa hát nghêu ngao,
vua ngạc nhiên lắm, ông kêu lính bắt anh chàng đó vô.



- Hỏi vậy chớ trẫm ngồi trong cung trẫm sướng như vầy mà trẫm cười không nỗi, còn khanh cỡ vậy 
mà khanh cười mà còn hát là sao? Khanh có cái gì vui hơn trẫm? 
- Thì ảnh nói, dạ tâu bệ hạ, thần gánh nước mướn mà cứ để dành khá khá thì mua ít vàng để dành, 
thì khi nào đủ số thì đem ra đổi được 1 đồng vàng. Bữa nay thần gánh được 10 năm rồi, để dành 
được 2 đồng vàng, thêm 1 đồng nữa thôi sẽ lấy cái cô hàng nước, sửa lại cái quán của cổ và hai đứa 
sẽ sống hạnh phúc với nhau. Nghĩ tới đó thì thần làm sao mà cái miệng khép cho được, làm sao 
không hát được. 
- Thì ông vua ông nghe cũng thú vị. Ổng hỏi vậy, chứ nếu bây giờ mà trẫm cho khanh làm vua có 
thích không? 
- Thích.
- Mà khoan, một nước không thể hai vua, cho nên phải chia hai đất nước này ra, khanh bên, trẫm 
bên, thích không? 
- Thích. 
- Thì ổng nói đất nước này một bên thì giáp biển, bên thì giáp núi thì khanh chọn bên nào? 
- ảnh nói liền, chọn bên giáp núi. 
- Vua hỏi tại sao? 
- Tại vì bên đó có chôn 2 đồng vàng.
Có hiểu không? tới làm vua rồi nhưng mà vẫn tiếc đồng vàng đó.
Ngày xưa tôi nhớ tôi có đọc cái chuyện tếu của Bulgarie, thời đó là thời Đông Âu chưa có sụp thì 
một buổi trưa nắng chang chang có ông cán bộ béo tốt phương phi lắm, ông đi ra ngoài phố gặp một
cái anh, một đồng chí nông dân đang gánh rơm.
- Ông đồng chí cán bộ này mới nói 2 cái gánh rơm này bao nhiêu? 
- Hai gánh rơm này 10 đồng, 
- Thì ông cán bộ mới nói tôi trả cho đồng chí 15 đồng, đồng chí liệng 2 gánh rơm này đi, đồng chí 
đi về nhà tôi dọn dẹp, vì hôm nay tôi tân gia...sắp làm tân gia, mới vô nhà mới mà bề bộn làm mình 
làm không nổi, thì thôi tôi trả đồng chí 15 đồng, tức là nhiều hơn cái tiền.. 
- Thì ông kia ổng mừng lắm, tự nhiên nhẹ tên liệng được hai cái gánh rơm mà bây giờ được 15 
đồng ổng mừng lắm, ổng đi mà cứ nhìn lại hoài,
- Ông cán bộ hỏi nhìn cái gì? 
- Thì ổng nói tiếc 2 gánh rơm. 
- Thì ông kia nói, 2 gánh rơm chỉ có 10 đồng thôi, mà tôi cho ông tới 15 đồng.
- Thì ông nói biết, nhưng cái công từ sáng giờ.
Cầm vàng mà lội qua sông 
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
Có hiểu không? cái đó có thiệt đó quý vị. Có nhiều phật tử sau một thời gian dài biết mình theo một
cái đường hướng sai, theo một pháp môn sai, tìm được cái lối chánh để mà đi, nhưng mà nhớ lại cái 
pháp cũ mà lòng buông không có đành, đêm hôm nhìn lại mấy trang sách cũ cũng nhớ lại một thời 
mình cũng tu trì miên mật với nó, hiểu không? thế là tiếp tục quay lại đường cũ là chỗ đó. 
Cho nên từ nãy giờ tôi kể bà con nghe chuyện tào lao để bà con thấy rằng đừng có tưởng là bỏ đi 
một cái nền tảng cũ là dễ. Thói quen cũ, nền tảng cũ, cái con người cũ khó bỏ lắm, vì sao vậy? vì nó
là cái bóng của mình, có ai nhảy ra khỏi cái bóng của mình được đâu, trừ phi đi về hướng mặt trời, 
có hiểu câu đó không? Có ai bỏ được cái bóng của mình đâu trừ phi ta đi về hướng mặt trời, đi về 
chỗ sáng không còn bóng nữa, hoặc đi vào phòng mổ, "Đèn không hắt bóng", có hiểu không? chứ 
còn cái bóng mà mình không có bỏ được nó, cứ ám ảnh mình một đời.
Cho nên trong Kinh nói chúng sinh có nhiều hạng.
- Hạng thứ nhất khi không biết Phật Pháp, nó chỉ theo đuổi cái gì nó thích thôi, nó theo đuổi cái gì 
nó thích, nó theo đuổi cái gì làm cho nó vui thôi. Đó là hạng một.
- Hạng thứ hai quan tâm đến cái gì thiện, cái gì thiện thì làm, cái gì xấu thì không làm. Nhưng cái 
hạng thứ nhất nó theo đuổi cái nó thích, cái làm cho nó vui, và nó trốn chạy cái làm cho nó buồn, nó
khổ, nó ghét.
Cái hạng thứ hai thì biết quan tâm thiện ác, nhưng cái mục đích giống hạng thứ nhất, nó làm thiện, 
nó trách ác để chi? để nó có được cái nó thích, và nó né được cái nó ghét. Người ta nói tiền nó 



không tạo ra hạnh phúc, nhưng nó giúp cho mình cái khả năng chọn kiểu đau khổ, có đúng không? 
đúng chứ. 
Hôn nhân là đau khổ, nhưng mà mình có tiền, lựa cái người mình thích nó cao hơn. Tới chừng lấy 
nó về thì đứa nào cũng như đứa nấy thôi. Nhưng mà ít ra nó cũng vui được...lấy nhau vui 3 tháng, 
buồn 3 năm, khổ suốt đời, ít ra lấy được người ta thương thì cũng vui được ít lâu, mặc dù người ta 
vẫn nói: cưới được người mình thương là may mắn, mà thương được đứa lỡ cưới là trình độ. Lỡ 
mua nhằm khổ qua về thì ráng mà ăn cho hết.
Cho nên cái hạng thứ nhất là chỉ theo đuổi cái mình thích, trốn cái mình ghét. Cái hạng thứ hai là 
biết theo đuổi cái thiện, tránh cái ác, nhưng mục đích giống cái tên thứ nhất. Có nghĩa là vẫn còn 
thích và ghét.
- Hạng thứ ba thì nó mới bỏ hai cái đó, để nó đi tu, tu thiền, nhưng mà sao, nó lại bị kẹt vô cái khác,
kẹt vô cái gì? Hồi xưa nó mê nhan sắc, nó mê tiền bạc, nó mê quyền lực, nó mê tiếng tăm, nó mê 
tình cảm, sau đó nó mê thiền, rồi cuối cùng nó bỏ nó đi tu thiền, nhưng nó lại kẹt vô cái khác. 
- Không có ai hiểu cái lý vô ngã bằng mình. 
- Không có ai hiểu cái lý duyên khởi bằng mình. 
- Không có ai có khả năng buông bỏ bằng mình, có hiểu không?
Cái hạng thứ ba này là nó bị chết ngay trên cái con đường giải thoát.
- Chỉ có hạng thứ tư thấy rõ rằng ở đời này chỉ có sự đau khổ chứ không có người bị đau khổ, hiểu? 
chỉ có cái nguồn khổ chứ không có ai tạo ra đau khổ. 
Tôi biết tôi nói cái này hơi khó hiểu, nhưng phải nghe. Cái hạng thứ tư này nè mới là đắc đạo được. 
Còn khi mà mình còn vướng kẹt ở trong cái con đường giải thoát của mình cũng là cách vướng kẹt.
Có một câu chuyện ruồi bu thế này, có anh mù anh tới thăm một người bạn, anh chơi tới tối, thì 
thằng bạn nó nói thôi tối rồi về đi, thì ảnh nghe vậy ảnh mới chống cây gậy ảnh dò dò đường bước 
ra, thì thằng bạn thấy mới nói khoan khoan, để tôi đốt cho anh cây đèn, thì anh ta nói mù mà cần gì 
đèn. Đúng, ông không cần đèn để thấy đường, nhưng người khác nó thấy ông cầm cái đèn thì nó 
không đụng ông, có hiểu không? thấy cũng có lý nên ảnh cầm, ảnh cầm ảnh đi một hồi có người 
đụng anh cái rầm, ảnh mắng bộ đui sao không thấy cây đèn, thì anh chàng kia nói cha ơi đèn tắt rồi, 
có hiểu không? có nghĩa là mình biết đạo ba mớ và mình cứ tưởng mình có trí huệ rồi, mình có giới 
luật, mình có thiền định là mình ngon, nhưng thật ra cái giới luật, cái thiền định là cái ngọn đèn đã 
tắt rồi, dễ sợ như vậy.
Cho nên chúng ta, phàm phu có 4 lý do để không nên kiêu ngạo với những thành tựu đạo nghiệp, 
đạo nghiệp là gì? Kiến thức nè, giới hạnh nè, thiền định nè, rồi các công đức như là bố thí, phục vụ, 
cung kính, nghe pháp, tại sao chúng ta không kiêu ngạo là vì sao? Có 4 lý do: 
lý do 1:
Hãy luôn nhớ rằng, mình có tu cỡ nào thì trên đầu cũng có 1 tỷ người hơn mình, mình kiêu ngạo với
ai? nhìn xuống thì mình hơn được mớ, nhìn lên trên mình thua nhiều lắm. Chuyện đầu tiên là mình 
nhớ trên đầu mình lúc nào cũng có người hơn mình.
lý do 2:
Tất cả những cái mà mình có trong Phật pháp đều nằm trong cái dạng cần chỉnh sửa, hoặc thêm bớt 
hết, đúng không? hiểu cái điều thứ hai này không? tất cả những cái mà mình có, đều nằm trong cái 
tình trạng cần thêm bớt, chỉnh sửa, chứ mình chưa tới top, chưa tới đỉnh đâu.
Thí dụ như bây giờ chuyện bố thí nè, mình tưởng là mình quăng ra 10 tỷ là mình ngon, NO. Anh có 
biết bố thí trong đạo Phật, Ngài nói rất là kỹ anh biết không? trong kinh Kalama mình tụng, có coi 
bài Kinh Đức Phật dạy bố thí không? không phải liệng ra là kể là bố thí đâu, bởi vì bố thí đôi khi cái
vật thí nó không có quan trọng bằng cái kiểu cho. Cái món cho nó không bằng cái kiểu cho và tôi 
nói rất là nhiều lần, cái người cho kiểu thả diều, có người cho kiểu thả chim. Kiểu thả chim mình 
buông ra là lòng nhẹ nhàng, còn cho kiểu thả diều nó ràng buộc bao nhiêu cái điều kiện trong đó, 
chỉ riêng bố thí. Rồi bố thí bằng sự trân trọng, thường khi mình cho chỉ trừ ra đối với chư Tăng thôi,
chứ còn đối với ngoài chư Tăng ra, thường mình ít khi nào mình tôn trọng người nhận lắm, hiểu 
không? giúp cho người nghèo, giúp ăn mày, mình cho... trong Kinh Đức Phật Ngài dạy một bậc 
hiền trí, người có trí tuệ dầu cho người ta cả một vương quốc thì vẫn trọng cái người nhận, cho 
người ta một bát cơm vẫn trân trọng, trong Kinh gọi là [Pali] cho một cách trân trọng, mà khi mình 



cho một cách trân trọng với mai này mình sẽ nhận lại một cách trân trọng, có đúng không? còn nếu 
mình cho cái kiểu mà quăng liệng, ném vứt thì mai này mình cũng chỉ nhận được trong cái chuyện 
quăng liệng, ném vứt. Chỉ riêng cái bố thí mình thấy có rất là nhiều...như trong Kinh nói bố thí có 
ba gọi là [pali] nô lệ thí, nghĩa là mình xài đồ tốt mà mình cho cái đồ kém hơn, như mình cho người
nô lệ vậy.
Cách thứ hai là [pali] cho kiểu bằng hữu, mình xài cỡ nào thì mình cho cỡ đó. 
Cáí thứ ba là [pali] chủ nhân thí, có nghĩa là cho cái tốt hơn cái mình xài.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi xúi quý vị cho tôi cái đồ tốt hơn, không phải, nhưng mà cái lòng 
của mình luôn sẳn sàng. Có nhiều người thì bản thân mình thì rất là rộng, nhưng hẹp với người, có 
người thì hẹp với mình mà rộng với người, tôi biết có người có, bản thân họ xài rất là tiện tặn nhưng
khi họ móc cho người khác thì rất là rộng. Cho nên 4 hạng.
1/ Một là rộng với người mà hẹp với mình.
2/ Rộng với mình mà hẹp với người. Mình xài bao nhiêu cũng được nhưng cho người thì kỹ.
3/ Rộng với mình mà cũng rộng với người.
4/ Hẹp với mình mà cũng hẹp với người. Mình không dám xài mà cũng không dám cho.
Nhớ, cho nên chúng sanh tôi nói có 4 hạng. 
- Hạng thứ nhất là chỉ quan tâm đến thích ghét, buồn vui. 
- Cái hạng thứ hai là iết quan tâm đến thiện ác, nhưng mà cũng để trốn khổ tìm vui. 
- Cái hạng thứ ba biết tu tập nhưng bị vướng kẹt trong những cái thành tựu.
Mà ở ngoài đời mình là học trò, sinh viên, mình kiêu ngạo chỉ cần mình học giỏi, thì người kiêu 
ngạo vẫn lên lớp. Nhưng trong đạo thì không, trong đạo khi mà anh kiêu ngạo thì không tiến bộ 
trong Phật pháp. Cái người bố thí mà kiêu ngạo với cái bố thí của mình thì họ không có đạt được cái
tối thượng trí, vì sao vậy? vì một nguyên tắc rất là đơn giản, rất là tiểu học, nghe cho kỹ. 
-Bố thí bằng Tâm vô lượng thì công đức vô lượng.  
-Bố thí bằng Tâm hữu hạn thì công đức nó cũng hạn chế, hiểu không? phục vụ, cung kính, nghe 
pháp tất cả đều như vậy. 
Khi ta làm thiện bằng Tâm vô lượng không có gắn liền với cái tôi trong đó, không gắn liền với cái 
việc cầu danh trục lợi trong đó, đi tìm tình cảm, tiếng tăm, quyền lực trong đó thì cái đó là Tâm vô 
lượng. Lúc đó mình làm lành chỉ nghĩ đến đối tượng thôi được cái gì, còn phần mình không có kể 
thì Tâm vô lượng. Làm lành bằng Tâm vô lượng thì công đức vô lượng. Nên nhớ công thức này rất 
là đơn giản. Làm công đức bằng Tâm vô lượng thì quả báo nó vô lượng. 
- Thì cái hạng thứ tư nó quan trọng. 
Tu chỉ đơn giản là uống thuốc.
Bố thí là uống thuốc chữa cái bệnh ky bo.
Tâm từ là thuốc uống chữa cái bệnh sân si, thù ghét chúng sinh.
Thiền định là uống thuốc chữa cái bệnh lăng xăng, phóng dật.
Chánh niệm là thuốc uống để tránh cái sự thiếu tỉnh thức.
Và trí tuệ, mình học đạo, mình trau dồi trí tuệ là mình uống thuốc để chữa cái bệnh si mê, hiểu 
không?
Nếu mà mình bệnh, mà mình uống thuốc thì có cái gì để mà mình thấy hay. Chỉ có người tâm thần 
mới tự hào mình uống thuốc đắc tiền thôi, chứ bà con biết thuốc ai mà càng đắt tiền là bệnh càng dữ
dội, hiểu không?
Cho nên ngày chưa biết đạo thì mình quan tâm đến cái mình thích. Nhưng mà biết đạo rồi mình chỉ 
quan tâm đến cái mình cần, và tất cả cái gì làm cho mình thích thì phải xét lại, có những cái mình 
thích mà nó cũng là cái cần. Có những cái thích nó không cần thiết mà chúng ta đa phần là mất 
nhiều thời gian cho cái mình thích chứ không phải mình cần, mình hiểu được cái chỗ này nè thì 
mình mới thấy làm thiện là cái mình cần, cái quả thiện là cái mình thích. Không biết bà con còn nhớ
4 luật nhân quả không? nguyên cái dòng luân hồi của mình nó được xây dựng trên 4 luật nhân quả.
1/ Nhân tạo ra Quả. Nhân lành cho Quả vui. Nhân xấu cho quả khổ. Gọi là nhân tạo ra quả.
2/ Nhưng cái luật thứ hai là Quả tác động Quả, có nghĩa là khi mình nhận cái quả này thì nó sẽ là 
điều kiện để mình nhận những cái quả khác, có nhớ cái đó không? 



Thí dụ như là mình làm chư thiên thì mình đâu có cơ hội để mình bị đâm chém, bị nói xấu, bị bạo 
hành, bạo lực. Nhưng vì mang thân nhân loại nên mình mới bị, nhưng mang thân nhân loại mà ở cái
xứ văn minh bạo lực đầy. Như tôi biết cái xứ rất là khủng khiếp, đó là VIệt Nam và Hàn Quốc bị cái
nạn bạo lực học đường rất mạnh, mạnh lắm luôn, chứ còn ở mấy cái xứ kia thì trường hợp đó rất là 
hiếm. Có nghĩa là sinh ra trong một cái bối cảnh nào đó, do cái quả nào đó anh mới sanh ra điểm A 
và điểm B. Rồi sanh ra trong điểm A, điểm B đó anh mới có điều kiện để anh chịu những cái quả 
khác mà nó cùng nhóm, hiểu không? thì trường hợp đó gọi là quả tác động quả.
3/ Trường hợp thứ ba là Quả tác động Nhân, có nghĩa là khi mình nhận cái quả thiện hay quả xấu thì
mình sẽ làm thiện hay làm ác dễ hơn.
Thí dụ nhờ cái quả xưa mà mình sanh ra trong một cái môi trường, trong một cái bối cảnh gia đình 
khá giả thì mình bớt được rất nhiều tật xấu thí dụ như ky bo, lừa đảo, gian tham, bủn xỉn phải 
không? còn nếu mình xuất thân trong một cái bối cảnh mà túng thiếu ta dễ có lòng tham, người ta 
sợ lắm.
Như Bồ Tát suốt nhiều kiếp Ngài tu lành, từ tâm, trí tuệ, thiền định. Cho nên đời đời Ngài sinh ra 
Ngài được hưởng cái quả lành từ cái từ tâm, trí tuệ, thiền định đó. Và trên cái nền tảng mà từ tâm, 
trí tuệ, thiền định đó thì Ngài quay lại tu tập thiền định, từ tâm, trí tuệ nó dễ hơn người ta phải 
không? trong môi trường thích hợp. Cho nên gọi là Quả tác động Nhân.
4/ Và cuối cùng Nhân tác động Nhân có nghĩa là mình ác quá nhiều đời hoặc là mình thiện quá 
nhiều đời thì mình sẽ quay lại mình ác dễ hơn hoặc thiện dễ hơn, nhớ.
Hồi nãy giờ tôi muốn nói, tôi muốn quay lại một chuyện cuộc đời là một hành trình, là một cuộc đi. 
Và trên cuộc đi đó tùy thuộc vào cái nhìn của mình mà mình chọn đích đến là cái gì? Là chỗ nào? 
Thứ hai là mình chọn kiểu đi nào, và thứ ba hành trang mình là cái gì? Nghe kịp không? cái đó rất 
là quan trọng, hành trang, cái nữa là phương tiện đi. 
Đích đến, phương tiện, rồi hành trang, rất là quan trọng, bởi vì chỉ cần mấy cái này. Rồi cái điểm 
dừng, trên đường đi mình có những điểm mình, chứ đâu có ai đi hoài được. Chính những cái điểm 
dừng nhiều khi nó còn lấn luôn những cái điểm đến nữa, các vị có biết điều đó không? có nhiều khi 
mình lấy phương tiện mình làm mục đích.
Như trong truyện của Tây tạng có kể một câu chuyện, mà tôi nghĩ ở đây có nhiều người biết là ông 
sư phụ có việc đi xuống núi ít lâu mà khi xuống núi, sư phụ bị trọng bệnh. Sư phụ rời núi, rồi sư 
phụ mới đi về phố, ai ngờ sư phụ bị trọng bệnh, bệnh trầm kha. Cho nên cái thời gian trở về dời lại 
rất là lâu, mà hồi xưa đi bộ không hà, trong khi thằng học trò ở trên núi, nó bị con chuột cắn cái áo 
rách, nó tức quá, nó đi kiếm con mèo, mà người ta khuyên mèo với chó nên nuôi lúc nó còn nhỏ tốt 
hơn là nuôi lúc nó lớn. Thế là nó đi kiếm con mèo con về, con mèo con không có ăn được cho nên 
nó đi xin sữa. Có bà phật tử bả nói tôi có dư con bò con, ông đem về trên ông nuôi đi, trước mắt là 
từ đây về sau thầy trò có sữa uống, mai mốt khỏi cần đi xin sữa như bây giờ nữa, ông nuôi con bò 
con nó lớn, rồi bắt đầu nó có sữa, ông đi bán sữa có tiền, bắt đầu ông mới sửa cái cốc lại, sửa cốc 
rồi ông có tiền mua sắm đồ trang trí nội thất, ông lát gạch xong rồi, ổng làm cổng. 
Cuối cùng một ngày kia sư phụ hết bệnh sư phụ trở về, sư phụ thấy cái chùa lạ hoắc, sư phụ tưởng 
học trò mình nó nghèo, nó bị đuổi đi rồi, người khác tới chiếm chùa. Sư phụ mới men men tới gần 
đánh tiếng kẻng đằng trước để mong người nhà chùa ra hỏi thăm đệ tử mình nó đi đâu. Thì tiếng 
kẻng đánh xong thì trong đó có nguyên cái thằng mập ú nó đi ra nó ôm ổng, sư phụ, con nè. Sư phụ 
hỏi sao nay con mập dữ vậy, cái chùa mình nó sao vậy? dạ, cớ sự là từ cái chỗ là áo con bị chuột 
cắn, hiểu không? từ cái áo bị chuột cắn mà nó ra cái tới thằng học trò bị phát phì và cái chùa không 
còn là cái am tranh như ngày xưa nữa. Đương nhiên câu chuyện này là câu chuyện ngụ ngôn thôi 
nhưng mà đừng có nói là nó không có thật, có thật không? theo đuổi gì đó một lúc rồi...
Tôi có nhớ một câu chuyện cũng tào lao nhưng quan trọng, là ngày kia có con chuột nhà nó đi chơi 
ở ngoài đường nó gặp con chuột phố, chuột nhà thì đồ ăn rất là nhiều, chuột phố thì gầy gò, nó rũ 
chuột phố về nhà, nó nói rằng ông chủ nhà đi vắng, trong nhà có nguyên hủ bơ, mà tao cạp lủng hết 
lỗ, bây giờ mày chui vào đó mày ăn, ăn để phục hồi sức khỏe, thì con chuột phố nó ốm tong teo, 
mừng lắm nó chun vô, nó đang ăn như vậy thì con chuột nhà chợt nhớ mới nói chết chết, quay lại, 
quay lưng lại, coi cái lỗ hồi nãy mày vô bao lớn? mày ăn làm sao mày chui ra được, giờ hiểu chưa? 
Bây giờ hiểu không? câu chuyện đó rất là sâu. Sâu chỗ nào? mình mất thời gian cho sự nghiệp thế 



gian, nhưng mà nhớ chừa cái lỗ để chun, coi chừng cắm đầu lo danh, lo lợi, đến một ngày mà cần 
buông nó để đi tu, cái lỗ nó quá nhỏ, hiểu không? lúc nào cũng phải chừa một cái đường thoát, chứ 
đừng bắt chước con chuột ăn cho nó căng lên rồi bị kẹt trong đó nó ra không được.
Trong Kinh còn kể một câu chuyện nữa là trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, cái thổ dân trên đó có một cách
bắt khỉ rất là tuyệt, đó là nó đóng gỗ thành một cái hộp khoét một cái lỗ, nó bỏ hạt vào trong đó, bỏ 
hạt ngũ cốc, bỏ trái cây vào trong đó, mà khỉ thì hay bắt chước, họ đem cái hộp đó, cái hộp đó họ 
cột vô một cọng dây, họ thấy bầy khỉ ra thì họ mới thò tay vô, lấy hột ra họ ăn, thò tay vô, lấy hột ra
ăn, mấy con khỉ dòm thấy thích lắm, xong rồi, cái người đặt bẩy họ bỏ họ đi kiếm chỗ họ núp. Con 
khỉ nó xuống, nó cũng thò tay vô bóc cái hột, rồi thì sao? Nó rút tay ra không được, hiểu không? vì 
con người mình biết cái cách để lấy bàn tay ra, cái chuyện mà ổng lấy ăn là động tác giả, phải 
buông hết mới lấy tay ra được, phải không? con khỉ nó không biết, nó thò tay vô hốt một nắm lấy 
ra, nó sai chỗ đó.
Cho nên muốn giải thoát là phải giải thoát bằng bàn tay mở chứ không phải bàn tay nắm, hiểu 
không? cái đó rất là quan trọng quyă vì và tùy thuộc vào cái cơ địa của mình mà mình chọn đích 
đến là cái gì? Chọn con đường đi, chọn phương tiện, và chọn trạm dừng và cuối cùng là chọn hành 
lý, ở cái kiểu đi rất là quan trọng. 
Con người con thú đói như nhau hết, nhưng kiểu của con khỉ mà tôi vừa nói, rõ ràng là nó có vấn đề
rất là lớn. Tôi không có kêu quý vị về ly dị, không có kêu quý vị về dừng công việc ở công ty, 
buông cái sở làm hiện tại, tôi không nói như vậy, mà cái tôi thiết tha mong mỏi là hãy nhớ:
- Cái có được trong bàn tay nắm luôn ít hơn cái trong bàn tay mở.
- Cái có được trong bàn tay mở luôn ít hơn vòng ôm.
- Cái có trong vòng ôm luôn ít hơn trong tầm nhìn.
- Và cái có trong tầm nhìn luôn ít hơn trong cái tầm suy nghĩ, có hiểu không? 
Khi chúng ta tự đóng khung, tự giam nhốt mình thì cái tự nhiên mình đẩy mình vô một cái góc tù, 
cái mình có không có cái gì hết, cái mình có là một con chuột, một con sóc, cả đời chỉ đi bòn mót 
cho cái không ra gì.
Tôi còn nhớ câu chuyện cũng tếu, cái tiếng chuông chùa mỗi người nghe cũng khác, các vị có biết 
không?
- Có người nghe chuông mõ nghe bon chen, bon chen. 
- Có người nghe chuông mõ nghe buông buông. 
- Có nhiều chùa…cái ông đó vào chùa nhằm cái ngày đánh chuông bát nhã nghe bòn bòn, từng 
đồng, từng đồng, bòn bòn là cái chuông, từng đồng, từng đồng là cái trống, mình nghe mình thấy 
thương cái chùa đã nghèo.
Là do cái nền tảng của mình mà mình cảm nhận cuộc đời nó ra sao, và chính cái vốn liếng hành 
trang mình từ cái chỗ mình cảm nhận đó quý vị. Cái vốn liếng, cái cảm nhận.
Tôi nhắc lại một lần nữa cuộc đời là một cuộc đi, chúng ta có tới được cái chỗ mình muốn hay 
không là do mình chọn cái con đường nào và cái phương tiện nào.
Nhưng cái này mới quan trọng, cái đích đến có thật sự là cái đích cần đến hay không? bỏ ra một đời
để theo đuổi một cái tuổi già sung túc về vật chất có đáng không? nhưng mà nếu mình phủ nhận vật 
chất, mình hướng đến đời sống tâm linh mà mình không màng tới sức khỏe thì cái con người đó có 
nên không?
Cho nên Đạo Phật Đức Phật dạy con đường Trung đạo là sao? Là không vướng kẹt trong cái nào 
hết, cái gì cần giữ lại, hành lý mang trên đường, chuyện đầu tiên là mình lựa cái đích đến là cái gì? 
Cái thứ hai là con đường mình đi không có bị vướng kẹt trên đường là sao? Không có bị trở ngại 
trên đường làm mình chùng chí, mà cũng không bị cám dỗ trên đường nó làm cho mình bỏ cuộc, 
nghe kịp không? cái này rất quan trọng. Không có để những cái mà tạm bợ trên đường nó biến 
thành cái đích đến.
Trong bài Kinh ví dụ lõi cây của Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng cái cứu cánh của người tu
là giải thoát nhưng có rất nhiều trên con đường đi đến giải thoát họ đã bị chết dọc đường bởi những 
cái không phải là giải thoát, nghe kịp không? có rất là nhiều người trên đường đi gầy dựng sự 
nghiệp và họ đã chết với những thứ mà họ đã gặp trên con đường vì sự nghiệp, chưa tới nơi thì họ 
đã chết trước rồi. Đa phần chúng ta đều bị cái đó. 



Cho nên điều tôi mong mỏi trong bài giảng này là bà con phải xác định được, xem cái đích đến của 
mình là cái gì? Và cái thứ hai là chúng ta đi đến đó bằng con đường nào, bằng phương tiện nào, 
hành lý ra sao? Nó rất rất quan trọng và cuối cùng đường dài phải cần có trạm dừng và trạm dừng 
nó có nhiều kiểu, có những trạm dừng có vài phút thôi, có những trạm dừng là một vài giờ, có 
những trạm dừng là một vài đêm và nhiều lắm là những trạm dừng có thể là một tuần lễ thí dụ như 
vậy. Nhưng mà là trạm dừng thì nó không phải là chỗ ở suốt đời cho mình, nhớ. Con đường là để đi,
trạm dừng là để ghé, sân ga và phi trường là những chỗ mà ta phải bỏ lại để đi về phía trước, dù đó 
là chuyến bay đêm hay là chuyến tàu chiều, thì cái nào cũng là cái để mình bỏ lại hết. 
Tôi nhớ ở Thụy Sỹ, có những cái ngày, có những giờ mà ở sân ga rất là động người không có chỗ 
ngồi, trên cái ga chỉ để vài cái ghế cho vui thôi. Vì thế mọi người hầu hết là đứng, đứng lâu chờ tàu 
cũng mỏi, thèm có chỗ ngồi, nhưng một lát sau tàu tới thì sao? tất cả bỏ chỗ ngồi để mà đi, hồi nãy 
ai cũng mong có chỗ ngồi, chen chen lấn lấn, bây giờ tàu tới thì sao? cái mà mình mong ước nãy 
giờ, bản thân cái nhà ga nó là tạm mà cái băng ghế ở nhà ga cũng là tạm, lúc đó mình có nên vì tiếc 
cái ghế ngồi mà mình không thèm lên tàu không? nãy giờ, bây giờ có trường hợp này, quý vị biết có
những cái parking nó kín mít không có chỗ đậu, xe chạy vòng vòng tới hồi tìm được cái chỗ nó sát 
bên cái cổng vô luôn, có cha nào đậu ngay ở cửa, chả rút ra sướng, chun vô được, đến lúc đi ra, lui 
xe ra tiếc, có không ta? ở đây quý vị biết tìm một cái chỗ đậu mà ngon lành, mừng lắm, tới hồi lui 
ra tiếc, trời ơi nãy giờ biết bao nghiệu người ghen tỵ, hâm mộ mình bây giờ cái chỗ này nó ngon, 
dưới cái tàn cây mới ghê chứ, nắng chang chang, chỗ đậu rộng vậy đó, chỗ đậu rộng vậy đó, có 
bóng râm che nó mát mà lại sát cái cửa vô siêu thị luôn, vậy mà phải bỏ đi, phải bỏ đi. 
Một trong những cái kinh nghiệm đi trợ niệm cho người cận tử, đi trợ niệm cho người cận tử Đức 
Phật dạy thế nầy, nói với người sắp đi, ba à, mẹ à, anh ơi, chị ơi, cái thân này nó cũ, nó dơ, nó đau, 
cũ kỹ, dơ bẩn, cái thân này nó cũ kỹ đau đớn có gì để tiếc.
Thứ hai, chuyện nhà, mình thình lình mình chết, trái đất vẫn quay, không mợ thì chợ cũng đông, 
đừng nghĩ mình chết rồi thế giới sẽ đứng yên, đừng cho mình quan trọng, ba má đi rồi người ở lại sẽ
giải quyết cái khoảng cũ. Thứ nhất là đừng tiếc thân này, thứ hai là chuyện còn lại thì người ở lại sẽ 
giải quyết.
Chuyện thứ ba, ba, má, anh, chi, nhớ có vô số cảnh giới để chúng ta đi về chứ không phải cứ ôm 
hoài cái cảnh giới này vì mình không biết còn những cảnh giới khác, cho nên mình tưởng cái này là 
số 1. 
Rồi Đức Phật dạy thế này, hãy nói với người sắp ra đi những công đức mà mình đã làm trong đời thì
mình bỏ thân này mình đi về cảnh giới khác giống như ta đổi chén đất đổi lấy chén bằng vàng vậy.
Mà trong kinh nói Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là cái người nuôi chí thành Phật lại có được 3 cái đặc 
điểm tâm lý:
1/ Có khả năng buông bỏ.
2/ Luôn hướng tới cái điều tốt nhất.
3/ Không có tự giam nhốt mình trong bất cứ cái lồng, chậu, chuồng củi nào, hiểu không? phải có 
được 3 cái khả năng này mới thành Phật được.
Tôi nhắc lại một là luôn hướng tới cái tốt hơn, còn mình thì sao? Từ cái nhà cấp 4 mà lên cái vila 
cái đủ rồi, NO, đâu có được, phải cho con đi du học nước ngoài, rồi mình phải tính đến kế hoạch 
định cư nước ngoài. Còn nếu ở trong nước thì mình nên mua thêm đất, thêm vườn, thêm nhà chứ 
đâucó phải tự nhiên mình dồn hết mấy trăm tỷ vô cái nhà lấy gì ăn. 
Bồ Tát thì không, Bồ Tát luôn hướng đến cái tốt hơn là sao? Khi nghèo Bồ Tát nghĩ rằng trong tình 
trạng tài chánh này mình không tự giúp mình, không giúp cho người thân, không giúp đỡ cho chúng
sinh được mà phải ráng cho tình hình nó khá. Khi mà đã khá rồi thì Bồ Tát lại nghĩ chẳng lẽ nào 
toàn bộ cái ý nghĩa của đời sống nó chỉ dừng lại ở một cái núi tiền hay sao? Thế là Bồ Tát bỏ đi vào
rừng tu thiền và đắc định. 
Trong Kinh nói cái motyp này được Bồ Tát lặp đi lặp lại hàng tỷ lần, sanh ra đời Ngài cũng luôn 
luôn nổ lực để bằng chị bằng em, nhưng luôn luôn coi cái mình có là cái cần phải bỏ lại để mình đi 
về phía trước. Đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là Bồ Tát luôn luôn có khả năng buông bỏ rất là tốt, khi mà mình muốn hướng tới cái tốt
hơn thì mình phải có khả năng thứ hai là khả năng buông bỏ, khả năng buông. 



Trong Kinh nói người trí là dám bỏ cái nhỏ, bỏ cái lợi nhỏ để lấy lợi lớn, dám bỏ lợi ích vật chất để 
giữ lấy lợi ích tinh thần. Dĩ nhiên bà con nhiều người ở đây không đồng ý cái đó, bà con thấy cái 
giá trị vật chất cao nhất nhưng mà tôi thì nghĩ khác, tùy người, tiền thì không ai chê nhưng mà nhớ 
cái này nếu tôi có hai người anh, hai người chị, một người thì rất là giàu tinh thần nhưng mà nghèo 
vật chất. Một người thì giàu vật chất nhưng mà nghèo tinh thần, thì tôi chọn cái người anh, người 
chị mà giàu tinh thần hơn, vì sao vậy? vì cái người mà giàu tinh thần họ có trí tuệ, họ có tu tập, khi 
mà họ giàu tinh thần, họ nghèo vật chất mình dễ giúp hơn phải không? mình quăng cho nó 5 tỷ là 
xong, mình về mình trùm mền mình ngủ. Còn cái đứa mà giàu vật chất nhưng nghèo tinh thần thì 
theo quý vị quăng mấy tỷ? nó giàu hơn mình mà, đưa tiền là lúc đó không xài, còn cái khoảng tinh 
thần mà nó nghèo thì mình làm sao? Đốt Kinh vò viên cho nó uống, chứ đâu có cách nào. Cho nên 
cái tinh thần..tùy quý vị thôi chứ tôi thấy, tôi không có xúi quý vị đi ăn mày để vừa ngồi thiền, đi ăn
mày tôi không có xúi, nhưng tôi chỉ nhắc chừng có một lúc nào đó chúng ta phải bết điểm dừng, và 
muốn thành Bồ Tát thì phải nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. 
Một là luôn hướng đến cái tốt hơn, các vị từ nãy giờ có đủ tinh ý để nghe không? hướng đến cái tốt 
hơn, chứ không hướng đến cái tốt nhất, tại sao vậy? khi mình hướng đến cái tốt nhất là mình dễ tự 
huyễn hoặc, tự gạt mình lắm, lỡ bữa nào mình thấy cái nào hay hay mình tưởng là cái tốt nhất, mình
không có đi xa được. Nhưng mình hướng tới cái tốt hơn thì cả đời mình không có dừng đúng 
không? Cho nên đừng có nghe cái tốt nhất mà ham, tốt hơn nó hay hơn là cái tốt nhất, nó dễ bị gạt 
lắm.
Cho nên tu có có hai cái cứu cánh, nghe nó giống nhưng nó khác. 
1 /Một là tu để không còn phàm, để không là phàm.
2/ Tu để trở thành Thánh.
Thì trong hai kiểu tu này, kiểu tu mà để không còn phàm nó an toàn hơn là vì sao? Vì mình cứ thấy 
cái mùi nào phàm phàm là mình biết, mình né nó, còn Thánh từ đó giờ mình có biết Thánh vuông 
tròn, dài, ngắn ra sao mình đâu có biết, cứ thấy lạ lạ là tưởng đắc rồi, trường hợp đó rất là mệt, thì ở 
đây cũng vậy. 
Các vị còn nhớ cái Chánh giải thoát và Tà giải thoát không? Cái trong đời sống mà người ta sợ nhất 
là cái bị giam hãm, ngục tù, nghèo là một cái giam hãm, bệnh la 2một cái giam hãm, dốt là là một 
cái giam hãm, xấu xí là một cái giam hãm. Vì vậy mỗi người đều thấy mình bị giam hãm trong một 
cái nào đó. Rồi tới trong đạo cũng vậy, thiếu trí là một cái giam hãm, thiếu niệm là một cái giam 
hãm, thiếu định là một cái giam hãm, cho nên cái cứu cánh cao nhất của Đạo Phật là gi? Là giải 
thoát, là giải thoát. Mà giải thoát nó có hai: đó là Chánh giải thoát và Tà giải thoát, tôi phải nhắc lại 
cho những người mới nghe bữa nay không dự bữa trước.
Cái Tà giải thoát là gì? Cũng giải thoát nhưng mà vẫn còn bị giam nhốt, cái Tà giải thoát. Nó gồm 
có hai trường hợp, ở đây có ai còn nhớ không?
- Một đổi phòng giam mà tưởng là ra tù rồi. Ở đây có ai bị cái đó không? thí dụ như mình thấy gia 
đình bề bộn, nhà ở phố mình thấy không có ngồi thiền được, thôi mình mua nhà trên Đà Lạt. Ai dè 
từ ngày mua nhà trên Đà Lạt nó dính mắc còn nhiều hơn nhà ở Sài gòn nữa, có không? nhưng lúc 
đó mình vẫn thấy bây giờ đời sống mình có vẻ mênh mông thoải mái hơn, chứ thật ra mình chỉ đổi 
nha giam thôi, mình ly dị người này, mình lấy người khác chỉ là đổi nhà giam thôi, xong chưa? 
Mình không có nuôi thú cưng nữa, mình không có chơi cá kiểng nữa, mình đổi qua mình chơi lan, 
nhưng mà mình có bị dính mắc trong lan không? cho nên trường hợp thứ nhất là Tà giải thoát có 
nghĩa là chuyển đổi nhà giam mà tưởng ra tù.
- Thứ hai mạ vàng song sắt, mạ vàng song sắt và dây xích, mình nhìn cái song sắt mạ vàng và cái 
dây xích mạ vàng mình tưởng mình đã ra tù rồi, nhưng mà không, cái chân mình vẫn bị xiềng mà, 
và mình vẫn ở bên trong song sắt mà. Nhưng nhờ nó lắp lánh mình tưởng mình ra tù rồi, mình 
tưởng cuộc đời đã sang trang, thật ra nó y chang cũng như cũ, đó là tà giải thoát. Thì có rất nhiều 
người ở đây cũng mạ vàng cái dây xiềng xích dưới chân mình. Mạ vàng có nghĩa là mình chỉ đổi 
một cái tình huống, môi trường, hoàn cảnh khác đẹp hơn, nhưng mình vẫn bị xiềng. Đó gọi là Tà 
giải thoát. Một là đổi nhà giam tưởng là ra tù, hai là mạ vàng cái song sắt và dây xích.
Còn Chánh giải thoát là gì? Gồm có hai. 
- Một là phá nát cái nhà tù, cầm cái lệnh tha đi nghênh ngang ngoài phố.



- Trường hợp thứ hai là vô hiệu hoá nhà tù. Có nghĩa là mình vẫn ở trong đó, nhưng mình làm quản 
giáo, tay cầm một chùm chìa khóa, muốn đi đâu thì đi. Thì cái Chánh giải thoát nó gồm có hai. Một 
là phá nát nhà tù và cầm cái lệnh tha là sao? Đó là những người xuất gia tu hành ngon lành và 
chứng Thánh. Hoặc ít nhất không có chứng Thánh thì cũng có khả năng buông bỏ triệt để, thì cái 
người này được gọi là phá nát nhà tù.
Còn trường hợp thứ hai là gì? Là Vô hiệu hóa phòng giam là sao? Đó chímh là những người cư sĩ, 
tu hành ngon lành, họ vẫn có chồng, có vợ, có con cái, có nhà cửa, họ vẫn có công ty, hãng xưởng, 
họ vẫn đi làm ăn lương như mọi người, nhưng mà họ vô hiệu hoá có nghĩa là, nếu có chuyện tang 
xảy ra họ không có khóc, bản thân bị trọng bệnh họ không có sợ và nếu cái chết có xảy đến thì họ 
vẫn thanh thản ra đi thì cái người này được gọi là vô hiệu hoá nhà giam. Tùy mình thôi, tùy mình 
chọn cái lối sống nào. 
Tôi nhắc lại một lần nữa, có rất nhiều bà con đi nghe đạo cứ tưởng là đi nghe pháp là cho có phước, 
nghe pháp để có trí huệ. Tôi biết nhiều người hiểu lầm như vậy. Có đúng vậy không? nghe Pháp là 
để có phước đúng không? nghe pháp là để hỗ trợ trí tuệ đúng không? nhưng mà thật ra nghe Pháp 
để nâng cấp bản thân mình sống tốt hơn, có cái tầm nhìn hay hơn, chứ nếu nghe Pháp chỉ để có 
phước thì chết rồi, các vị ăn rau không phải để cho người ta chụp hình nó đẹp hơn mà ăn rau để cho 
cái thân này nó khỏe hơn.
Phật pháp học đúng nó có 3, nhớ 3 cái đó không?
- Học đúng phật Pháp chuyện đầu tiên là mình sẽ an lạc hơn, học đúng phật Pháp.
- Thứ hai, học đúng phật Pháp mình sẽ có một cái nhìn thông thoáng hơn, không bị ràng buộc bằng 
những định kiến, thành kiến như trước đây nữa. Như trước đây khi mình không biết đạo, thì mình 
theo một cái học thuyết chính trị, văn hóa, tôn giáo nào đó, mình thấy người ta sai bét, tới lúc biết 
Phật Pháp rồi thì mình thấy ai không biết Phật Pháp người đó là xài không được, nhưng mà có nên 
như vậy không? không. Học đúng Phật Pháp không có coi thường ai hết, mà phải có cái khả năng 
mở rộng lòng ra vì sao vậy? vì là ngày nào mình còn là phàm thì tất cả thiện ác của mình nó đều ở 
cái mức tương đối, các vị có biết không? 
Thí dụ như cái cô áo tím này cô đang ngồi nghe pháp, từ lúc tôi về cổ luôn luôn có mặt, không hề 
có một bằng chứng nào cho biết rằng là cổ luôn luôn là học trò của tôi trong dòng luân hồi, hiểu 
không ta? Cách đây 2 kiếp cổ là thầy dạy đạo cho tôi, hiểu không? nhưng do cái dòng luân hồi có 
cứ sàng lắc sao mà cuối cùng bây giờ cổ ngồi đó. 
Cho nên chuyện đầu tiên là học Phật pháp để mà được an lạc hơn. Thứ hai học Phật Pháp để có một
cái nhìn thông thoáng hơn.
- Cái thứ ba học Phật Pháp để mình biết nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình, có hiểu cái 
câu này không? biết nghi ngờ cái con đường dưới chân là sao? Mình có tu đúng chưa? Hiểu đúng 
chưa? Mà nếu đúng thì đủ chưa? Đúng với đủ khác hay giống? và biết nghi ngờ cái con đường dưới
chân.
Cho nên học Phật Pháp đúng một là được an lạc hơn. Thứ hai là cái khả năng ôm lấy muôn loài bao 
dung, chia sẻ, cảm thông tốt hơn. Và cái thứ ba học Phật Pháp đúng là luôn biết nghi ngờ cái con 
đường dưới chân của mình. 
Mà người không có học đạo đúng cứ tưởng là mình đang đi đúng đường, mà khi mà mình cứ tưởng 
là mình đang đi đúng đường lúc bấy giờ nó là tà đạo, có đúng không? mà tà đạo nó sẽ dẫn mình đi 
về cái chỗ khổ, nhớ cái đó, rất quan trọng, cái con đường...cho nên Lão Tử có nói một câu thế này: 
một xuất phát, cái bước mà chân đầu tiên, một cái xuất phát mà đúng đắn là mình đã đi được mấy 
chục phần trăm cái con đường, cái đó đúng hay sai? ở đây ai có học hình học thì biết, cái tọa độ 
mình nhắm đến cái chỗ mà mình sẽ tới là mình đã đi được mấy chục phần trăm rồi. Còn cái tên mà 
nó không có xác định được cái tọa độ, cái nơi chốn, cái kinh tuyến, vĩ tuyến cái chỗ mà nó sẽ tới thì 
cái chuyện đầu tiên là ta đã đi sai rồi, mà đã đi sai thì đi suốt kiếp chỉ là mất thời gian thôi, cho nên 
người ta nói cái điểm bắt đầu rất là quan trọng, nó sai là nó sai...các vị biết phi công trên bầu trời 
mênh mông họ lái bằng kiến thức hình học phải không? nó lệch một chút, một độ, 2 độ là chỉ có 
chết thôi.
Cho nên là một người mà học Phật Pháp phải nhớ rằng học pháp đúng thì nó sẽ có 3 cái thành tựu. 
- Một là an lạc hơn. 



- Hai là có khả năng bao dung, chia sẻ, thông thoáng hơn. Mình có thể mình ngồi lại lắng nghe bất 
cứ mọi cái dị biệt, một cái bất đồng, một cái mâu thuẫn nào mình gặp rất là thoải mái, rất là thoải 
mái. Và có cái chuyện này rất là quan trọng, không có gì bậy cho bằng, mình học Phật Pháp rồi 
mình khó chịu nghe người ta nói không đúng Phật Pháp, có hiểu cái đó không? mình học A Tỳ Đàm
rồi mình nổi điên lên khi nghe người ta nói không giống A Tỳ Đàm. Vậy mình học A Tỳ Đàm để 
chi? để chuẩn bị thành thằng điên phải không ta? Mình học để mình gở, đằng này mình học để mình
buộc. 
Trong khi đó ngày xưa mình không biết A Tỳ Đàm, thì mình không biết Phật Pháp ai nói gì mình 
cũng cười cười, bây giờ mình nghe người ta nói sai mình cũng nổi điên nhưng thật ra thì tôi hỏi cái 
này chắc các vị tin, các vị A La Hán có nổi giận khi nghe người ta nói sai không? bởi vì Ngài biết 
rằng nó là trái khổ qua thì nó phải đắng, nó là trái me thì nó phải chua, mà nó là trái ớt thì nó phải 
cay. 
Còn phàm phu mình thì khác, tại sao mà mày đắng như vậy? mặc dù tao biết mày là trái khổ qua, 
phải không? nó sai, nó sai từ cái chỗ đó. Tại sao mà mày chua như vậy? mặc dù tao biết mày là trái 
me. Trong A Tỳ Đàm nói rất rõ mày là trái me. Nhưng A La Hán thì không, vì A La Hán hiểu rất rõ 
cái điều mình tin cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn mình không hiểu lắm cái điều mình 
tin cho nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu.
Cho nên A La Hán rất là thênh thang, bữa hỗm tôi có dùng ví dụ 3 chiếc lá, nguyên cái hội trường 
không ai hiểu. Vị A La Hán vẫn biết đây là nam, đây là nữ, biết đây là người có tâm lành, đây là tâm
xấu, vị A La Hán biết. Nhưng mà Ngài biết bằng một tâm thái rất là nhẹ nhàng. Biết cái là này lá 
xanh nè, lá vàng, lá khô, hiểu không? còn mình, đây là con tôi, con của bạn tôi, con của kẻ thù. 
Cũng là phân biệt nhưng mà nó rất là nặng. Còn A La Hán cái nào cũng là chiếc lá thôi, và Ngài 
nhìn chúng sanh Ngài biết đây là cái khu vườn rau, trong đó có ớt, có cà, có chanh, có khổ qua, có 
bầu, bí mướp, Ngài không hề thắc mắc. Ngài không hề thắc mắc tại sao cái này nó đắng, cái kia nó 
ngọt bởi vì đó là chuyện rất là tự nhiên, mà phải tu tập đến cái mức như vậy đó. Và dĩ nhiên có 
nhiều người ở đây lén lén nghĩ nói vậy chứ Thánh mới làm được, hiểu vậy là chết rồi. Bởi vì nếu 
mà hiểu như vậy thì Thánh mới làm được, có nghĩa phàm không làm được, mà phàm không làm 
được thì còn khuya phàm mới thành Thánh, có hiểu cái đó không? mình cứ nói Thánh mới làm 
được, cái câu này nghe đúng nè, nhưng tới câu thứ hai nghĩa là Thánh mới làm được, còn phàm 
không có làm được, mà phàm không làm được thì còn khuya mới thành Thánh, hình như nó hơi sai 
sai, nó sai là bởi vì nói theo lời của Bác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, kế hoạch 
nhỏ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình là sao? Sức phàm nhân tới đâu làm tới đó, chứ 
còn nếu nói Thánh mới làm được thì chết rồi, phàm phải làm, người ta là tu tập, mình là tập tu. 
Người ta là tu học, mình là học tu. Đó là do mình nghĩ thôi.
Chúng ta tuyệt đối phải có niềm tin rằng là do cái dòng đời và nghiệp lực xô đẩy hôm nay chúng ta 
mang thân nữ, bệnh hoạn, ở một đất nước....giàu có sung túc hay là trong một xã hội đói kém tất cả 
chỉ là những cái trạm dừng rất là tạm thời, đêm nay tắt thở một phát là mọi thứ thay đổi, có tin 
chuyện đó không? Sáng nay mình đi ăn phở, và tháng sau mình lên tô phở mình nằm cho thằng 
khác nó đớp.\, có không? có, phải tin như vậy. Và hôm nay chúng ta có là tiến sĩ, là giáo sư, là Linh 
Mục, là Hòa thượng, là Thiền sư gì đi nữa, thì nếu chưa chứng Thánh, nếu chưa chứng Thánh thì cái
khả năng mà mình ăn phân động vật, ăn xác động vật, uống máu tươi, ăn thịt sống rất lớn, có tin 
chuyện đó không? bởi vì Bồ Tát có nhiều kiếp làm cọp, làm sư tử có không? có nghĩa là mình đừng 
có thấy Ngài làm Bồ Tát mình nhào tới cười cười là ổng hốt xác vì kiếp này tôi đã là sư tử.
Chỉ trừ trong trường hợp đặc biệt, cái thằng bé nó hỏi bố nó, bố, bố thương mẹ không? thương, hai 
cha con đi sở thú, bố thương mẹ, bây giờ mẹ lọt vô trong chuồng cọp thì bố sẽ làm sao? bố nói chỉ 
tội nghiệp con cọp thôi, bả ở nhà bả dữ lắm, chỉ trường hợp đặc biệt đó, chứ còn tất cả cái chuyện gì
trước mặt mình cũng là tạm, đó là sự thật. 
Cho nên cái thứ nhất, hồi nãy tôi nói hai chuyện mà mới nói có một.
Một là cái chuyện đầu tiên các vị nghĩ có Thánh mới làm được, còn chuyện thứ hai ổng giảng vậy 
ổng có làm được không ta? Tôi trả lời một cách hiên ngang thế này, tôi chưa hề dại dột đến mức mà 
tôi nói tôi tu hành ngon lành, nhưng có cái này các vị tin nè, tôi rất là chết nhát quý vị biết không? 
tôi sợ chết mà tôi rất là ngại thị phi, tôi rất là nhạy cảm với tiếng đời lắm, cho nên tôi phải tự cứu 



tôi, chứ không tôi nhảy lầu sao? Có hiểu không? cho nên tôi không nói là tôi tu hành ngon lành, 
nhưng cái này tôi dám nói, tôi phải tìm hiểu Phật Pháp, tôi phải trăn trở, thao thức sao đó để một lát 
nữa mà bà con về hết mà tôi lên lầu mà tôi nghe nó ngộ ngộ trong người, mà vài phút sau mà nghe ò
e, ò e, lúc đó không còn ai bên cạnh, nó đẩy đi vô trong một cái bệnh viện bốn bề trắng toát mà 
nghe bác sĩ xì xào gì đó, rồi lắc đầu, hiểu không? họ không có nói gì hết, cứ xì xào, lắc đầu rồi còn 
hỏi nhỏ, người nhà thầy muốn liên lạc là ai? hồi nãy giờ ông đâu có nói câu gì phải không? Sông 
hương có nói gì đâu mà sông hương vẫn chảy, thì lúc đó mới thấy Chúa ơi, Phật ơi, giá mà ngày 
xưa trong cái đêm chia tay cuối cùng đó nghe lời ổng nói thì hôm nay thằng Tèo nó đâu có teo cỡ 
này. 
Một buổi sáng trong bệnh viện có ông Linh mục ông vô gặp ma soeur, ông thấy ma soeur cầm hồ sơ
vuốt vuốt, ông nói sơ đừng làm cho Cha sợ, thì cái phòng kế bên thì ông bố dưới miền Tây ổng lên 
đang nuôi con, tèo Tèo đừng làm cho ba teo. 
Phải nói là chúng ta không có nên tự hào, tự đắc là mình tu ngon. Nhưng mà tôi khẳng định ở đây ai
cũng chết nhát hết, bà con biết cái cảnh đó dễ sợ lắm, có cái này mới đuối nè, là lúc mà cần vô máu 
mà nghe bệnh viện xì xào là bệnh viện thiếu máu, bởi máu mình máu hiếm, máu tôi máu O, tôi cho 
cả vũ trụ nhưng mà, hiếm cái thằng cho tôi hơi bị hiếm, bởi máu Bồ Tát mà, tức là cho rất nhiều mà 
chẳng nhận bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết, chớ nó không có trùng. Có lúc có 
trường hợp rất là lạ nữa, đưa thuốc vô nó bị sốc các vị biết không? nó không có nhận các vị biết cái 
đó không? cái bệnh đó, uống thuốc đó, ngay cái lúc đó đưa vô nó không có nhận, nó tạo ra những 
biến chứng khác. Từ nãy giờ tôi đang nói lạc đề cho bà con teo đó.
Có nghĩa là vui gì thì vui nhưng phải nhớ tất cả những nổi khổ niềm đau của những hạnh phúc, 
những nụ cười, những đóa hoa trong đời này nó đều là tạm, hoa không héo chỉ là hoa nhựa. Hoa là 
phải héo. Nụ cười nào rồi cũng phải tắt, bởi vì nếu nó không tắt thì đó là nụ cười của tượng, mà 
chúng ta không muốn làm tượng đúng không? chỉ có nụ cười của tượng là không héo thôi, bởi vì 
không muốn làm tượng thì phải làm người, mà đã làm người thì nụ cười phải tắt trên môi và hãy 
chuẩn bị nhớ thế này chúng ta không thể nào mà muốn sống ở đời này mà không có vô thường là 
sai. Là vì mọi thứ nó xuất hiện, tồn tại, diễn biến và kết thúc trên một dòng chảy, có đúng không? 
cho nên mình muốn cưỡng cái dòng chảy đó là sai. Cho nên hồi nãy tôi nói chưa có hết, Tam Tướng
còn có định nghĩa là gì?
- Một là mọi thứ nó luôn luôn vận hành trong sự thay đổi. Cái đó là vô thường.
- Thứ hai là Khổ, khổ ở đây không phải là sự đau dớn của thân và tâm mà nó là cái sức đẩy không 
cưỡng được, nó là cái sức đẩy về phía trước, mình không muốn già nó vẫn già, mình không muốn 
bệnh nó vẫn bệnh, mình không muốn buồn nó vẫn buồn, mình không muốn nổi giận nó cứ nổi giận.
Nghe cái này quan trọng nè, thế nào trong đây cũng có người thắc mắc nếu thân tâm này là vô ngã, 
ngay cả phiền não này cũng vô ngã như vậy mình không cưỡng lại được nó, như vậy thì mình làm 
sao mình dẹp được phiền não?
Xin thưa nghe kỹ cái này: chúng ta không thể thay đổi được bản chất của nước, đúng hay sai? 
Nhưng chúng ta có thể thay đổi dòng chảy của nước, được không? thân tâm luôn luôn vô thường 
sanh diệt, sự vô thường sanh diệt đó ta không cưỡng lại được nhưng ta có thể tranh thủ, vận dụng, 
tận dụng và lợi dụng cái dòng chảy đó để mình hôm nay tốt hơn hôm qua, được không? biến tất cả 
những nổi khổ, niềm đau thành ra cái đối tượng quan sát, đường ra rừng cũng chính là đường vào 
rừng, và đường vào rừng cũng chính là đường ra rừng. Bao nhiêu cái máu lệ nhân gian cũng đều cái
cục thịt mấy chục ký này nó ra, bây giờ mình tu tập là mình nhìn nó, để mà mình chán nó, mình 
buông nó, để mai mốt không còn có nó nữa, có hiểu không? nước ngọt rất cần thiết cho người đi 
biển, nhưng tùy cái cách chở nước mà chúng ta chở cái sống hay chở cái chết, hiểu không? nước 
ngọt cần thiết cho người đi biển nhưng tùy cái lượng nước mà mình chở theo thì lúc bây giờ nước 
thành ra là nguồn sống hay là nguồn chết? chở nhiều quá thì chìm, ít quá thì không đủ uống.
Tôi nhớ hoài cái câu chuyện, cái anh đó ảnh học được ở thằng Tây cái kinh nghiệm, lá phổi của 
chúng ta nó chứa hơn 2 lít không khí, cho nên chỉ cần 2 chai nước suối mà có dung lượng 2 lít là 
mình không bị chết đuối, hiểu không? ảnh học cái đó ảnh thích lắm. Sau cái ngày cưới có cái tuần 
trăng mật, ảnh với cô vợ trẻ đi chơi ngoài đảo, lo ngó trời ngó đất sao đó mà canô nó tông vô đá 
ngầm bể, hai người lọt xuống nước, bốn bề là mênh mông, thì ảnh mới hét cô vợ đổ nước ra, đổ 



nước chai nước suối ra lội, cô vợ không có đổ, vừa lội vừa suy nghĩ, ảnh hỏi sao em không đổ, em 
không đổ mà em đang suy nghĩ mình nên chết đuối hay chết khát? Tụi mình còn đúng có mấy chai 
thôi mà anh kêu em đổ để lội thì em đang suy nghĩ mình nên chết đuối hay chết khát? Bởi vì đổ 
nước thì dứt khoác không chết đuối rồi đó, nhưng nó dễ chết khác. Còn bây giờ nếu mà mình không
đổ chết khát thì không bị nhưng sẽ chết đuối. 
Câu chuyện đó có thể là câu chuyện cười nhưng có điều quan trọng nhất trong đời sống này là gì? 
Là hãy nhớ trong mỗi giây phút cái chuyện gì là quan trọng nhất, trong mỗi thời điểm, chuyện gì là 
quan trọng nhất. Tùy thuộc vào mỗi người, mỗi căn cơ, mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm mà cái gì 
phải được nâng lên thành ưu tiên hàng đầu, cái đó rất là quan trọng.
Tôi quay lại, cuộc đời mình là một cuộc đi, bắt buộc tất cả những gì tôi nói từ đầu bài giảng tới giờ, 
nó những cái lời đóng góp, lời góp ý cho những người đang có mặt trên con đường đó, và xác định 
được cái gì là quan trọng, mà có điều nãy giờ tôi nói lan man bà con có hiểu không? vấn đề là 
không nhớ thôi đúng không? cái điều quan trọng nhất là có một lần từng nghe qua, tự nhiên đụng 
chuyện nó bèn lòi ra. Bởi vì kiến thức là gì? Kiến thức là cái mà ta đưa vào đầu rồi quên mất, nhưng
khi hữu sự nó bèn bật ngược ra, đó là kiến thức. Còn mà nhớ như vẹt, như két nhiều khi đụng 
chuyện nó không có trồi ra thì cái đó là chúng ta mới photocopy thôi, mới ghi âm thôi, nhưng kiến 
thức thật sự là cái mà mình nạp vào đầu rồi quên nó đi.
Và sẳn đây tôi nói luôn tất cả kiến thức Phật Pháp, tất cả kiến thức Phật Pháp mà quý vị học tôi xin 
khẳng định những cái gì mình học về Phật Pháp nó không có giống với cái mình thấy lúc mình đắc 
đạo, có hiểu cái đó không? Có tin chuyện đó không? thí dụ bây giờ có cái cuốn sách nó tả cái cà phê
Trung Nguyên nếu mình uống không có đường nó sẽ đắng như thế nào? Uống có sữa nó sẽ thơm 
sao? Có thêm tí bơ nó sẽ ra làm sao? Có người dậm thêm tí muối sẽ thơm sao? Chỉ toàn là coi 
không nhưng mà chưa có uống lần nào hết thì cái kiến thức này nó có giống với cái lúc mình uống 
không? hiểu không? rồi cái con đường mà ở trong cái bảng đồ nó có giống với con đường ở ngoài 
không? Con đường trên bảng đồ nó là những cái vệt mực ngoằn ngèo, ngoằn ngèo. Con đường ở 
ngoài thì sao? Nó có cây cỏ, đất đá tùm lum. Như vậy con đường trong bản đồ nó không giống con 
đường ở ngoài, vậy ta xé bản đồ giụt? bây giờ hiểu chưa? Kiến thức giáo lý nó là cái bản đồ.
Tôi nhớ hoài có một người đệ tử, một vị tăng trẻ đệ tử của một vị thiền sư, một ngày đó vị đệ tử vào
tìm thầy. Sư phụ, con nghe lạ lắm, mình tu, mục đích mình là đắc đạo, giải thoát mà đắc đạo giải 
thoát là mình phải chứng đắc, mà mình chứng đắc là bằng cái đầu của mình, con biết cái biết lúc 
mình đắc không có giống cái biết lúc mình học, vậy tại sao mình phải học? phải không? Sư phụ nói 
bữa nay nhà chùa hết củi, mình đi lấy củi, còn câu hỏi đó bữa nào rảnh thầy nói cho nghe. Bữa nay 
chùa hết củi, bây giờ đi kiếm củi, chứ ngồi nói chuyện trưa nay không có củi nấu cơm, thì hai thầy 
trò mới lên núi. Thì trước mặt hai thầy trò là con đường rất là rậm, rậm rịt, dây leo, cỏ gai chằng 
chịt, thì ông thầy đi đằng trước ổng mới đưa cái tay ra đằng sau, biểu đưa thầy con dao, cái rựa, thì 
học trò đưa thầy cái rựa. 
Ông thầy hỏi học trò mình mở đường, mình đốn cây bằng lưỡi hay bằng cán, học trò nói bằng lưỡi. 
Ổng hỏi như vậy mà tại sao mà cần tới cái cán làm cái gì? Bây giờ đốn cây hay cắt cỏ gai mình cắt 
bằng lưỡi chứ mình đâu có xài cái cán, tại sao cái rựa có cán. 
Học trò nói dạ không có cán đâu có xài lưỡi được, thì ông thầy nói không học sao có trí huệ được, 
bây giờ hiểu chưa? Ông phải nói cái đó nó mới hiểu, ông nói kinh điển mình học là cái cán rựa thôi,
nhưng mà con ham cái lưỡi quá thì cái lưỡi gắn vô đâu, phải có cái cán chứ.
Nhưng có rất nhiều người vì mê cái cán quá nên quên mài lưỡi, cắm đầu cắm cổ mà lo học như học 
vẹt, học két mà quên học cái đó.
Tôi nhớ có chuyện rất là bậy, ông đó dặn con gái ổng, con trai nó ghê lắm, nó hôn con thì nói 
đừng,nó ôm con thì nói buông ra. Bữa đó nó về nó nói trời ơi có thằng đó nó vừa ôm, vừa hôn, con 
nói đừng buông ra. Nó hiểu sai. Nó hôn thì nói đừng, nó ôm thì nói buông ra. Nó làm hai cái thì 
ghép vô đừng buông ra. Thế là ông cha có cháu bồng.
Trong khi nhiều người học kinh là học theo kiểu đó. Tôi biết chuyện này thế nào cũng bị ném đá, 
ổng dạy đạo mà ổng nói thấy ghê. Nhiểu người học đạo học theo cái kiểu đó. Tôi nói các vị nghe 
chuyện này có thiệt là ở trong tiếng Việt mình động từ không có chia, phải không? thí dụ như là 
hôm qua tôi ăn cơm. Thì cái “ăn” đó tôi ăn hôm qua, thì cái "ăn" đó thì cũng viết giống như ngày 



mai tôi ăn cơm vậy đó, nó giống nhau. Nhưng hôm qua, tôi ăn, hôm qua tụi tôi ăn, thì tụi tôi hay tôi 
gì thì chữ “ăn” viết giống nhau, hay có thêm chữ “s” nữa không? Rồi chuyện hôm qua hay ngày mai
chữ “ăn” viết giống nhau, chứ không có thêm bớt gì phải không?
Nhưng tiếng Pali thì khác, tiếng Pali phải chia, đã ăn thì chia thì quá khứ, mà tôi ăn thì phải chia 
theo cái gọi là nhân xưng đại từ ngôi thứ nhất. Mà tôi ăn là số ít, mà chúng tôi ăn, tụi tôi ăn, tụi này 
ăn là số nhiều. Như vậy ở đây vừa là số, vừa ngôi, vừa thì, đúng không? chứ nó không thể nào tòn 
ten như tiếng Việt Nam mình hết.
Thế là một buổi chiều, Đức Phật Ngài dạy rằng này các khi Tỳ Kheo thở ra dài biết rõ rằng tôi đang 
thở ra dài. Khi đang thở ra ngắn tôi biết rõ tôi đang thở ra ngắn. Tại sao có chữ tôi ở đây? Tại vì cái 
động từ nó chia đúng cái ngôi của vị đó, hiểu không? thế là có một số vị không ít hiểu lầm là khi 
niệm hơi thở là tôi đang thở ra, bây giờ thấy sai chưa? Số người hiểu hơi bị ít.
Có nghĩa là ở trong tiếng Pali ngay cái chữ thở đã chia cái tôi này rồi, và các dịch giả họ dịch 
nguyên cái tôi này trong đó, chữ dịch thiếu chữ là dịch sai. Chứ cái đó nếu dịch qua tiếng Việt thì 
mình không cần dịch tôi mà mình dịch là vị Tỳ Kheo khi thở ra dài biết rõ rằng đang thở ra dài, chứ 
không cần dịch chữ tôi trong đó. Nhưng mà nhiều cha sợ, sợ thiếu chữ tôi là bị trách. 
Hoặc có một vị, có một số hiểu lầm lúc Bồ Tát Ngài đản sinh, ngài đi 7 bước, Ngài chỉ trời chỉ đất 
ngài có nói câu thế này: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôi, tử sinh cùng kiếp, vô hữu hộ thân.
aggohamasmi lokassa: Ta là sếp sòng trong cái vũ trụ này
jeṭṭhohamasmi lokassa: Ta là cái thế, 
seṭṭhohamasmi lokassa: Là bậc quán thế không ai bằng ta
ayamantimā jāti: Đây là kiếp cuối cùng
natthidāni punabbhavo’ti: Không còn kiếp tái sinh khác
aggohamasmi lokassa jeṭṭhohamasmi lokassa: Trên trời dưới đất ta là số một, là anh cả, là xếp sòng 
không ai bằng ta hết.
ayamantimā jāti natthidāni punabbhavo’ti: đây là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sinh nữa.
Thì tàu mới dịch là
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn, 
Thử sinh cùng kiếp, 
Vô hữu hộ thân.
Có người họ hiểu thế này, Đức Phật Ngài nói: trên trời dưới đất, chỉ có cái ngã là số một, duy ngã 
độc tôn, quý vị nghe định nghĩa như vậy, hiểu như vậy, về ngôn ngữ không chịu học tiếng phạn, về 
mặt ý nghĩa không chịu học giáo lý.
Cho nên dễ bị dính trường hợp học giáo lý mà bị kẹt giữa hai hàng chữ và nên nhớ thế này, tất cả 
giáo lý và từ ngữ chữ nghĩa mình dùng, chỉ đơn giản là cái cán dao, để ghim cái trí tuệ trong đó.
Chưa hết trong A Tỳ Đàm quyển thứ 5, có ghi cái câu này rất quan trọng: ngôn ngữ chỉ là cái nhánh 
đu đủ, ngôn từ, kinh sách chỉ là cái nhánh đu đủ, còn cái nghĩa lý là cái đống vàng, tại sao là nhánh 
đu đủ mà không xài nhánh khác, mà là nhánh đu đủ, nó rỗng, nó không có giá trị gì hết, ngôn từ bản
thân nó không có giá trị gì hết chỉ trừ khi nó được vận dụng để chuyển tải một nội dung, một thông 
điệp, một ý nghĩa, một tinh thần, một lý tưởng, một định hướng nào đó, có hiểu không? thì lúc đó 
nó mới có giá trị. Chứ còn khi mà nó chưa được vận dụng đúng mức thì nó chỉ là cái cọng đu đủ 
thôi. 
Cho nên từ đó mới dẫn đến cái câu của Bắc truyền là 45 năm ta không hề nói một lời, đó là không 
muốn cho đệ tử về sau nó vướng kẹt trong từng cái ngôn ngữ Kinh Phật nói như vậy.
Hoặc Pali có câu: [Pali] ngôn ngữ từ vựng thế gian tức Như Lai sử dụng nhưng không bị vướng kẹt 
ở trong đó, dùng như là phương tiện thôi. Mình học Phật mình cứ ôm từng chữ:
“Y Kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan”: cứ giảng Kinh one bay one từng chữ từng chữ là nói oan 
Chư Phật.
“Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”: khi giảng ôm từng chữ mà giải nghĩa là nói oan Chư Phật, 
Chư Phật không có cạn như mình đâu? Nhưng mà giảng Kinh mà rời Kinh một chữ thì tức đồng ma
thuyết, là nói lời ma không, không phải lời Phật nữa.



Còn nữa, Kinh nói cái này, người học Phật, học Kinh Phật nhớ lời Phật phải học bằng cái Tâm thái 
của con cọp mẹ mà nó tha cọp con, cắn mạnh thì con đau, mà cắn lơi, cắn lỏng thì con rớt. Học 
Phật, học sơ sơ thì nó quên, mà chấp chặt quá thì tà kiến. Đêm nay mà tôi gởi đến quý vị rất là 
nhiều mà không chịu học, bây giờ bắt đầu có dấu hiệu ngáp.
Cho nên tôi nhắc lại, mấy cái đó rất là quan trọng, hoặc là bên Thiền Tông có một ví dụ rất là hay 
đó là:
Một người bị cụt tay, cụt chân mà bị té núi, lúc đó chỉ còn có cái miệng để ngậm lấy nhánh cây để 
mà mình không rơi xuống vực. Nếu lúc đó có người hỏi một câu thì người đó phải trả lời ra sao? 
Hiểu không?
Có những trường hợp mà Phật pháp nó giống như vậy, học để biết nhưng đừng có cố gắng giải thích
những cái điều mà từ ngữ không có làm nổi, càng nói càng sai, nó ghê gớm như là người đang 
ngậm cái nhánh cây vậy đó. Thí dụ như các vị hỏi Niết bàn là cái gì? Thì trong kinh ghi rất rõ:
1/ Là phải học giáo lý nền thì tự động sẽ hiểu Niết bàn là gì ở cái mức độ tương đối. Còn muốn hiểu
rốt ráo thì làm ơn chứng Thánh dùm. Chứ còn cố gắng giải thích Niết Bàn thành ra cái nắp bàn, 
hiểu không? mà đừng nói Niết Bàn ghê lắm, nội mà bây giờ cái trái ổi nè mà mình chưa có ăn lần 
nào, mà kêu giải thích thì giải thích cái gì? Giải thích sao? Nó giống gì? giống trái mận hay Trái táo,
nó sai bét, nghe kịp không?
Tôi nhớ có anh chàng đó ảnh ở nước ngoài về, mà ảnh thích đi chợ, cái gì cũng hỏi hết thì cái bà 
bán bực lắm, ảnh hỏi từ đầu chợ đến cuối chợ, cuối cùng ảnh đi ngang chỗ bà bán trái cây, ảnh thấy 
trái thanh long lạ quá, trái này là trái gì? Thì bả nói trái thanh long, hỏi ăn sao? Thì bả nói ăn nhả 
hột. Có hiểu chưa? Có nghĩa là có những trái mà mình ăn nhả hột được, có những trái mà không nhả
hột được, mà để biết được điều đó thì đưa cho nó nửa trái, nó nhả từ sáng tới chiều để nó hiểu thế 
nào là nhả hột hiểu chưa? Dĩ nhiên chuyện đó rất là đơn giản.
Cho nên tôi rất là thích cái câu đó, toàn bộ ngôn từ Kinh điển chỉ là cán búa, rồi cái gì nữa? tất cả 
chỉ là phương tiện sử dụng như là cái nhánh cây đu đủ thôi, và sau cùng người học đạo cầu giải 
thoát kẹt lắm mới mở miệng. Còn không cứ nhớ rằng cái miệng mình đang ngậm cái nhánh cây? 
Mà chiều nay tôi nhả nhánh cây, lát nữa tôi chết. 
Bởi vì càng nói cho cái người vô duyên chỉ càng làm cho họ hiểu lầm, đúng không? giáo dục Tây 
phương nó hay lắm. Tây Phương giáo dục của họ là không nhồi sọ mà gợi ý, hiểu không? ngay cái 
lúc còn bé trong cái trò chơi tuổi ấu, tuổi mầm, tuổi mạch nha nó lấy mấy cái trò chơi nhỏ xíu như 
xếp hình Lego chẳng hạn là cho nó cái này (cái đầu) làm việc. 
Và có một chuyện rất là thú vị các vị có biết không? cái bằng tú tài, bằng cấp ba dở nhất thế giới là 
của Mỹ, dở ẹt, toán lý hóa không ra gì hết. Nhưng đừng như vậy mà coi thường nó, khi mà mình lấy
xong cái high school mà lên college nó mở ra cho mình một phương trời vời vợi và lồng lộng. Sinh 
viên từ college trở đi là họ tạo điều kiện để mà làm việc hết công suất cái này (cái đầu). Cho nên 
phải nói cái tú tài của Mỹ theo tôi biết là nó dở nhất thế giới. Nhưng khi anh lên đại học...mà tại sao
họ cố ý làm cho nó dở là để cho cái đầu của học trò nó tung tăng thời gian nó trống, khi mà nó trống
rồi lên trên nó mới chua. Cho nên mình thấy cái trung học high school rất là thường, những đại học 
lớn như là Yale, Sanford hoặc là Europe, hoặc là Rice hoặc là Duke, Johns Hopkins, đại học lớn, 
hàng đầu của hành tinh, ở trung học không ra gì hết, bởi vì người ta không có chủ trương là học tủ 
biết không? học tủ, học gạo là không có cho, người ta để cho cái đầu nó rổng và ông thầy chỉ gợi ý 
thôi. Còn cái thứ mà nó nhét, toàn là cơm nguội không, thay vì học ăn cơm nóng, học kiểu mà Tây 
là ăn cơm nóng, còn kiểu mình là ăn cơm mẻ, ai biết cơm mẻ không? cơm mẻ là cơm nguội nó vắt 
ra, lấy cái cơm cái nó nhét vô, nó đã cũ rồi mà nó còn chua, còn nát nữa. 
Dĩ nhiên không phải tôi bài xích nhưng kiểu Châu Á. Thôi mình đừng nói quê hương dấu yêu của 
mình, mình nói Châu Á đi. Cho nên cái kiểu học của mình là cái kiểu học mà sai tủ rồi là rớt, phải 
đúng tủ mới được. Trong khi đó người ta học cái kiểu năng động sáng tạo, cỡ nào nó cũng xoay sở 
được là vì sao? Bởi vì cuộc đời là trăm ngàn hướng. Học võ bữa đầu là bài quyền, nhưng trong kinh
nghiệm thực chiến mình không có kêu cái thằng kia nó đánh mình giống như ông thầy đã từng đánh
mình, mày đánh sao cho giống sư huynh của tao trên võ đường thì tao mới đỡ được, mà trong khi 
nó có đánh mình bằng dao phay, nó đánh bằng búa, bằng kèm, bằng mỏ lết, nó đánh bằng những cái
mà trong võ đường chưa hề cung cấp. Cái đó là kinh nghiệm thực chiến.



Và trong Kinh điển cũng vậy, tu tập Tứ Niệm Xứ cũng phải là kinh nghiệm thực chiến. Ôm khư khư
Kinh điển thì chỉ có từ chết tới bị thương, chưa kể mất tích, bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật ngài giảng 
cái đó cho cái ông áo đen này nghe, ổng bèn đắc, nhưng mà Ngài nhìn cái căn cơ của ổng Ngài 
giảng. Bây giờ mình lấy cái bài dành cho ổng, cái áo may cho ổng mặc qua mình, bèn không vừa, 
nghe kịp không? bắt buộc mình phải đo lại, phải đo ni làm giày lại. Cái tinh thần Phật mình phải giữ
nguyên nhưng mình phải linh động, phải linh động chứ còn nếu mình cứ ôm khư khư, nồi thì lộn 
nắp mà giày thì lộn số làm sao mang, làm sao xài, tôi chịu trách nhiệm câu nói này.
Tất cả lời Phật đều phải được mình học tập qua 3 bước:
1/ Bước một là tiêu thụ, có nghĩa là mình phải học, phải ghi chép cho nó nhớ.
2/ Bước hai là tiêu hóa, có nghĩa là hiểu được những cái điều mà nằm ngoài sách vở ra, nằm ngoài 
cái lời của sư phụ.
3/ Thứ ba là tiêu dung, tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Tiêu dung có nghĩa là nó trở ra là cái nguồn 
sống, nó đi vào trong máu, trong tủy của mình, nó chuyển hóa mình. 
Giống như thực phẩm cũng có ba bước: bước một là tiêu thụ, nấu, nướng, nhai nuốt vào trong bao 
tử mới có là tiêu thụ thôi, từ bao tử mà xuống tới cuối của ruột già là tiêu hóa, nhưng còn cái tiêu 
dung là sao? Là những cái dưỡng tố, dưỡng chất hoặc là những chất độc mà trong thức ăn, thức 
uống nó được tải đến toàn cơ thể mình làm cho mình trở nên khỏe hơn hay là bệnh hơn. Đó là tiêu 
thụ, tiêu dung, tiêu hóa.
Thì Kinh Phật y chang như vậy nó phải được mình đón nhận qua từng bước như vậy, cái ngại nhất.
Tụi Tây có câu hay lắm, cái người mà không biết đọc sách thì đáng ngại, nhưng mà cái thằng đọc 
có một cuốn thì đáng ngại hơn. Bởi vì cái thằng mà không có đọc sách thì đáng ngại thiệt, xin lỗi 
nha, nó cách con bò có gang thì dễ nói chuyện. Còn cái thằng mà nó chơi một cuốn một, nó thấy nó 
là cái rún của vũ trụ, nó là tinh hoa của nhân loại, là đỉnh cao của trí tuệ thì coi như là mình gặp nó 
không nổi. 
Và một nhà thơ của Canada có nói một câu mà tôi thấy cũng lạnh xương sống, bả nói rằng cái thằng
ngu thì tôi chịu được, nhưng mà cái thằng mà nó tự hào cái ngu của nó thì tôi chết, có hiểu cái đó 
không? cái thằng mà nó ngu như con lợn thì bả nói bả OK, bả có thể thỏa hiệp và hòa giải trong 
khối đại đoàn kết được. Nhưng mà cái đứa mà nó thấy nó proud stupid hãnh diên cái ngu đó là vô 
phương, thôi rồi lượm ơi.
Cho nên đó là những cái mà muốn gởi đến bà con trong cái bài giảng cuối cùng này, hãy nhớ rằng 
dẫu ngày mai này, ai bay ai ở lại, thì tất cả đều có mặt trên một con đường như nhau, đừng nghĩ 
rằng mình đang ở đây, có nghĩa là mình không đi, không, còn thở là còn đi. Con đường xưa em đi, 
dầu ai giăng dây chì thì anh vẫn cứ đi.
Có 4 lý do không nên kiêu ngạo:
1/ Một là những gì mình có luôn luôn đang trong tình trạng cần chỉnh sửa.
2/ Thứ hai luôn luôn có 1000 tỷ người hơn mình.
3/ Cái thứ ba không mang theo được sang kiếp khác, có nghe kỳ không? bây giờ mình học thuộc 
lòng Tam Tạng thì mình chỉ để lại cái chủng tử thôi, có hiểu chủng tử không? các vị có tin là kiếp 
trước các vị đã từng là những nhà khoa học không? các vị đã từng là các vị đạo sĩ mà đắc Thiền Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng, mất cha nó hết rồi, không đem qua được kiếp khác, chỉ để lại cái chủng tử 
thôi.
Như vậy một là luôn luôn trên đầu mình có rất là nhiều người hơn mình, kiêu ngạo cái gì? Thứ hai 
là mọi thứ mình có đang trong tình trạng cần chỉnh sửa. Thứ ba không mang qua được kiếp khác.
4/Cái thứ tư là nhục nhất đó là cái biết của mình nó có đủ chuyển hóa mình chưa? Nếu nó đủ 
chuyển hoá thì mình đâu có kêu ngạo, đúng không? tự hỏi lòng cái biết của mình nó có chuyển hóa 
được mình chưa? Nếu mà mình nói chưa thì không đáng để tự hào, còn mình nói rồi thì mình mắc 
cái lỗi là mình đang kiêu ngạo.


